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VAI TRÒ CỦA NỮ TU CÔNG GIÁO 

VỚI CÔNG TÁC XÃ HỘI, TỪ THIỆN 

                 Nữ tu Anne-Marie Trần Thị Lý fmm  
             Giám tỉnh Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ  

                                        Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 

   
Kính thưa các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước 

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hôi  

  Kính thưa quý vị đại biểu, 

   
Hôm nay, tôi rất vui mừng được đại diện cho nữ tu tại thành phố Hồ Chí 

Minh trình bày với Đại hội về những đóng góp xây dựng đất nước đáng trân trọng 
của giới nữ tu trong những năm qua. 

“Đồng hành cùng dân tộc và dấn thân phục vụ hạnh phúc của đồng bào” là 
đường hướng của những người công giáo, được xác lập từ thư chung của Hội 
Đồng Giám mục Việt Nam năm 1980 đến Sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 
XVI năm 2009 và thư chung của Đại hội Dân Chúa năm 2010. Đường hướng mục 
vụ này gắn bó với dân tộc và cổ vũ giới nữ tu có những đóng góp tích cực trong 
công cuộc xây dựng đất nước, cụ thể trên các lĩnh vực sau:  

Về giáo dục: Với mục đích nâng cao trình độ kiến thức cho thanh thiếu 
niên và giảm bớt các tệ nạn xã hội, các nữ tu không chỉ duy trì 6 lớp mẫu giáo với 
600 cháu theo học miễn phí, mà còn tham gia nhiều hoạt động khác như tổ chức 
11 lớp học tình thương dạy 327 học sinh nghèo cấp 1, cấp 2…, các lớp xóa mù 
chữ, bổ túc văn hóa mở tại các cơ sở dòng tu để qui tụ hàng nghìn trẻ em đường 
phố, trẻ em nghèo thất học; mở các “mái ấm” cho trẻ mồ côi, khuyết tật, các nhà 
dưỡng lão... Các nữ tu cũng vận động các nhà hảo tâm để lập quỹ khuyến học, 
phát học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo, mở lưu xá cho những em ở xa về trọ 
học, mở cơ sở dạy nghề và hướng nghiệp cho giới trẻ. Nhiều nữ tu phục vụ trong 
ngành giáo dục được nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua, lao động tiên tiến...  

Về Y tế: Một số dòng tu vẫn tiếp tục chăm sóc các bệnh nhân phong da liễu 
và các bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện công; nhiều dòng tu mở các phòng 
khám từ thiện điều trị miễn phí cho trẻ em và phụ nữ, người cao tuổi, khuyết tật, 
nạn nhân chất độc da cam, nhiễm HIV/AIDS, hiến máu nhân đạo. Đặc biệt hoạt 
động khám chữa bệnh từ thiện của các cơ sở tôn giáo với 6 phòng khám đã điều trị 
cho 34.973 ca, phát thuốc miễn phí với tổng số tiền 464.693.000đ; hỗ trợ xây 
dựng 60 tủ thuốc tình thương tại cộng đồng cho người nghèo. Các nữ tu tích cực 
tham gia hoạt động của Hội Phụ nữ, Hội Chữ Thập đỏ và Đông Y, Mặt trận Tổ 
quốc trong tinh thần hợp tác và xây dựng. Đặc biệt từ năm 2005 đến nay, các nữ tu 
đã tham gia các điểm tham vấn chăm sóc bệnh nhân HIV, Trung tâm cai nghiện, 
Trung tâm chăm sóc bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối. Năm 2004, trọng điểm cai 
nghiện ma túy huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước được hình thành, tiêu biểu cho 
sự bắt tay đoàn kết giữa các cấp chính quyền và Giáo Hội Công Giáo. Đức Hồng 
Y Phạm Minh Mẫn đã vui mừng nói lên niềm hy vọng rằng "Sự phối hợp giữa 
Giáo Hội và Nhà nước sẽ thêm cơ hội cho người công giáo đem Tình thương đến 



 2 

cho nhiều người đau khổ”. Trong tiến trình hoạt động này, nữ tu thuộc các Dòng 
tình nguyện tham gia chăm sóc và chữa trị các cơn bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện 
Nhân Ái trọng điểm tỉnh Bình Phước.  

Về xóa đói giảm nghèo: Các nữ tu đóng góp với phường, xã xây dựng nhà 
tình thương, đóng giếng, làm cầu, trợ vốn cho phụ nữ nghèo buôn bán nhỏ hoặc 
chăn nuôi; tham gia chương trình làm sạch đẹp môi trường, trồng cây xanh và bảo 
vệ môi sinh. Bên cạnh đó có những nồi cháo, súp tình thương tại bệnh viện Ung 
bướu và bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đã giúp cho hàng ngàn bệnh nhân và người 
nhà được ấm lòng và giảm bớt chi phí khi nằm viện. 

Trong 5 năm qua, các nữ tu đã đóng góp xây dựng 52 “Mái ấm tình 
thương” với tổng số tiền 791.000.000đ, tặng 1.088 suất học bổng Nguyễn Thị 
Minh Khai cho trẻ em nghèo, hiếu học với trị giá 702.300.000đ, hỗ trợ kinh phí 
mổ mắt miễn phí cho 46 bệnh nhân nghèo, tham gia ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, 
tổ chức đoàn đi cứu trợ, thăm và tặng quà cho 1.270 trẻ em nghèo, 1.680 nạn nhân 
chất độc da cam, hỗ trợ 9.560 phần quà cho người dân vùng sâu, bị bão lũ, thiên 
tai với tổng kinh phí 3.111.650.000đ. 

Đặc biệt là phong trào “Tự rèn luyện” của nữ tu thành phố do Hội Liên hiệp 
Phụ nữ thành phố phát động từ năm 2006 với 3 nội dung nhằm động viên chị em 
nữ tu tích cực tham gia học tập nâng cao kiến thức, trau dồi phẩm hạnh và rèn 
luyện sức khỏe, đó cũng là những tiêu chí của người phụ nữ Việt Nam trong thời 
kỳ CNH – HĐH đất nước: “Có sức khỏe, tri thức, có kỹ năng nghề nghiệp, năng 

động sáng tạo, có lối văn hóa, có lòng nhân hậu”. Có thể nói ý nghĩa của phong 
trào Tự rèn luyện đã ngày càng đi sâu vào giới nữ tu thành phố và có sự chuyển 
biến về nhận thức và hành động thiết thực, thể hiện vai trò, trách nhiệm của nữ tu 
đối với cộng đồng, xã hội. Trong 5 năm qua, đã có 5.837 nữ tu đăng ký tham gia 
phong trào Tự rèn luyện do Hội phát động. Qua bình chọn ở cơ sở đã có 5.285 nữ 
tu hoàn thành tốt 3 nội dung chiếm tỷ lệ 90,54%, trong đó có 1.473 nữ tu xuất sắc 
đạt liên tục 5 năm liền (2006 – 2011). 

Nội dung rèn luyện học tập nâng cao trình độ kiến thức được các nữ tu xác 
định phù hợp với từng cá nhân. Ngoài việc thường xuyên bồi dưỡng kiến thức về 
đạo pháp phục vụ cho công việc tu hành, các nữ tu trẻ nỗ lực sắp xếp thời gian 
tham gia học tập nâng cao trình độ ở bậc Đại học và trên Đại học, tập trung vào 
các chuyên ngành như xã hội học, y khoa, y học dân tộc, sư phạm, ngoại ngữ, vừa 
đáp ứng nhu cầu học tập của cá nhân vừa phục vụ cho các hoạt động nuôi dạy trẻ 
mầm non, khám chữa bệnh, tư vấn tâm lý, chăm sóc người nghiện, người mắc 
bệnh AIDS. Ngoài việc học văn hoá, các nữ tu còn tham gia các khoá học ngoại 
ngữ, tin học, các lớp năng khiếu như cắm hoa, nấu ăn chay, làm bánh, mứt, viết thư 
pháp, làm tranh kết cườm, kết hoa vải, trồng hoa lan, cây kiểng, các lớp học về kỹ 
năng chăm sóc người già, người bệnh AIDS … Các vị chức sắc, tu sĩ lớn tuổi luôn 
dành thời gian nghe đài, đọc báo về tin tức thời sự để nâng cao hiểu biết về tình 
hình chính trị, KTXH của đất nước, là tấm gương để động viên các nữ tu trẻ cố 
gắng học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức. 

 Cùng với việc rèn luyện nâng cao kiến thức, các nữ tu luôn xác định việc tu 
dưỡng phẩm hạnh, đạo đức là yêu cầu quan trọng của người tu hành. Nhờ biết kết 
hợp hài hoà giữa việc đạo với việc đời, bằng tấm lòng từ bi, đức tính nhân hậu của 
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giới, các nữ tu đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện do Hội PN phát 
động, tham gia “Ngày hội nữ tu thành phố với công tác từ thiện”. Qua 3 lần tổ 
chức, Ngày hội đã thu hút hàng trăm lượt nữ tu tham gia với tổng kinh phí huy 
động hơn 600 triệu đồng, chăm lo cho hơn 2.000 phụ nữ nghèo bị bệnh tâm thần, 
người già neo đơn, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa. Đây cũng là một những 
hoạt động thiết thực của nữ tu thành phố hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và 

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

 Để thực hiện tốt nhiệm vụ của người công dân và vai trò của nhà tu hành, 
các nữ tu luôn ý thức việc rèn luyện sức khoẻ thường xuyên sẽ giúp tạo sự minh 
mẫn về tinh thần để làm tốt việc đời và việc đạo. Được sự đồng thuận và tạo điều 
kiện của các vị phụ trách, nhiều cơ sở tôn giáo đã duy trì và phát triển phong trào 
tập thể dục dưỡng sinh buổi sáng, tập Yoga, đi bộ, đánh cầu lông….  

Bên cạnh đó, hằng năm các cơ sở tôn giáo cũng được Hội Liên hiệp Phụ nữ 
phối hợp với các bệnh viện quận, huyện, Trung tâm Y tế dự phòng tổ chức 105 
buổi báo cáo chuyên đề về “Dinh dưỡng trong bữa ăn chay”, “Nhận biết và đề 
phòng các bệnh tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp”, tầm soát bệnh tiểu đường, 
cao huyết áp, tư vấn và đo loãng xương, với sự tham dự của 7.115 lượt nữ tu; tổ 
chức 119 buổi khám bệnh miễn phí, siêu âm tầm soát ung thư, đo loãng xương cho 
7.618 lượt nữ tu, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho 106 nữ tu…Thông qua các hoạt động 
trên đã giúp các nữ tu có thêm kiến thức về tổ chức bữa ăn dinh dưỡng hợp lý, tự 
chăm sóc sức khoẻ bản thân, phòng tránh bệnh tật. 

Qua tham gia phong trào, chị em nữ tu đã thể hiện sinh động tình cảm yêu 
nước, sự gắn bó với dân tộc, với cộng đồng, với phong trào phụ nữ, cùng nhau 
đoàn kết chung sức đóng góp xây dựng địa phương và Thành phố ngày càng phát 
triển và giàu đẹp. 

Kính thưa quý vị 

Nhân Đại hội hôm nay, cho phép tôi gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của các 
cấp ủy Đảng, Chính quyền, các cấp Hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc đã luôn tạo điều 
kiện cho giới nữ tu chúng tôi được tu hành, được hoạt động vì mục đích “tốt đời, 

đẹp đạo”.  

Cuối cùng, kính chúc quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị chức sắc tôn 
giáo, phụ trách các Dòng tu nữ được bình an, hạnh lạc. Chúng tôi tin rằng trong 
thời gian tới nữ tu Thành phố sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực, hiệu quả vào 
các họat động xã hội từ thiện, góp phần phát triển thành phố, hướng đến mục tiêu 
chung xây dựng Thành phố, đất nước phát triển bền vững, vì một đất nước Việt 
Nam giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. 

          Xin trân trọng cảm ơn và kính chào.     


